
                    Beste vrijwilligers van het kerkhof. 

Het jaar nadert zijn einde over een paar weken, 

Naar kerstmis wordt weer uitgekeken. 

De vele lichtjes hangen weer in de kerk, 

Al met al toch ieder jaar weer veel werk. 

De kerststal wordt weer in de kerk gezet, 

Ieder jaar een puzzel, er wordt dan ook goed opgelet. 

Voor het oogstdankfeest 2025 hebben we al veel moeten 

sjouwen, 

Dit allemaal om er dan iets prachtigs voor op te bouwen. 

In september werden maiskolven afgedaan bij Peter van Dijk, 

Jullie stonden dan ook op het land op de afgesproken tijd. 

Kiwibomen sjouwen op de Krum bij van Lier, 

Zwaar werk en voor ons echt geen plezier. 

Het werk voor het oogstfeest 2025 is weer gestart, 

Voor jullie veel werk ,maar ook apart. 

De draden zijn al op hoogte gebracht, 

Aan het gevaar werd nauwelijks gedacht. 

Ook op het kerkhof werd weer veel gedaan, 

Als team gingen jullie er volop tegenaan. 



Er viel niet te schoffelen tegen al die regen, 

Het onkruid groeide gewoon door, dat viel voor ons tegen. 

Over het vele werk werd niet gezeurd. 

Het is door allen steeds weer gebeurd. 

We kregen dit jaar een paar extra krachten. 

Iets waar we van te voren niet aan dachten. 

Henk Rietjens kwam in het nieuwe jaar als eerste man, 

We zijn enorm blij met Henk, echt iemand die van alles kan. 

Ook Harrie Lenders kwam ons helpen met het werk, 

Doorwerken en correctheid zijn Harrie zijn kenmerk. 

An je bent de enige vrouw op de woensdagmorgen, 

Ondanks wat geplaag van ons blijf je goed voor ons zorgen. 

In het hok wordt veel verteld over vroegerdagen, 

Dat waren nog eens tijden, niemand doet er over klagen. 

Met z’n allen doen jullie je best alles netjes te maken, 

Bedankt hiervoor, voor nu wil ik het hierbij laten. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie vele,vele werk, 

Tot volgend jaar hier in “Het Hok “ bij de kerk. 

Namens de parochie, bedankt. 


