Maria en de wolf i.p.v. Roodkapje en de wolf (devotie i.p.v. 'n sprookje)

Fietsend over de “Wegh van Meijl op Seven” kom je onderweg, in Den Eigen te Sevenum, een
gedachteniskapel tegen waar een bijzonder verhaal achter schuilt. Een verhaal dat zomaar weer
actueel kan worden, gezien de momentele invasie van de wolf in Nederland, zo vragen we ons af.

- Gedachteniskapel

Onze Lieve-Vrouwekapel ‘
Gesticht: 1676 (Rijksmonument) N ; (s -
In het windvaantje is het jaar van restauratie vermeld: 1964. De
kapel is gesticht door Jan Slots uit Helden. Ca. 1680 trouwde
Lucia‘_\SIots (waarschijnlijk zijn dochter) in Sevenum. Men zegt
dat zij in de winter en onderweg naar Sevenum, plotseling oog
in oog stond met een wolf. Zij bad tot O.L.Vrouw en toen de
. wolf haar wilde aanvallen, klonk er'een schot. De wolf viel dood
‘neer. Men spreekt dan ook wel over de kapel van het
wonderbare schot : ;

www.kruisenenkapellen.nl
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